
 

 

 

Maandbrief Rakkers oktober 2024 

 
Zondag 6 oktober 

Vandaag hebben we veel water nodig want we maken een grote sleerboane! Vergeet zeker jullie speelkleren niet! 
 

 

 
 
 
 
 
 
Zondag 13 oktober 

Vandaag wordt geen gewone zondag, want jullie mogen op elkaar gaan jagen zoals echt cowboys en indianen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 20 oktober 

Vandaag geen Chiro want het is stoofvleesavond geweest. Vergeet jullie zeker niet in te schrijven om te komen 
smullen van het lekkere stoofvlees met kampfoto’s! 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
Zaterdag 27 oktober 
 
Op deze dag, honderden jaren geleden ontdekte Columbus voor het eerst Amerika.  Laten we eens zien wie  van 
onze rakkers ook zo’n goeie ontdekkingsreiziger geweest zou zijn!  
P.S.: vanaf vandaag Chiro tot 17u. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leiders 

Thomas Rune 

0468 46 38 83 0476 62 13 04 

 

 

 

Verloop Vieruurtje  

14h00 Poort open Drank 50 cent 

14h30 Opening 

16h00 Vieruurtje 

18h00 Einde chiro 

Koekje 70 cent 


